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Tijdens de DVN-toertocht die verreden werd op 
de laatste zaterdag van de afgelopen lente, hield ik 
een lijst bij waarop ik afvinkte of de deelnemers 
die zich hadden opgegeven ook al waren aange-
komen bij hotel ‘De Wereld’. Het is belangrijk 
te weten of alle deelnemers aanwezig zijn, niet 
alleen in verband met bijvoorbeeld de start, maar 
ook voor de planning van het restaurant, de hoe-
veelheid aan te vragen uitrijmunten etc. 
Op enig moment komt er iemand naar mij toe en 
zegt: “Hallo, ik ben Marc Beek, men zei me dat ik 
me bij jou moest melden.” De naam Marc Beek 
kwam niet op mijn deelnemerslijst voor. Op zich 
was dat geen groot probleem, als je in een old-
timer Citroën rijdt, kun je altijd meedoen, want de 
toertocht stond ook open voor leden van ‘zuster-
verenigingen’. Wellicht dat Marc via die ‘ingang’ 
binnenkwam. “Nee”, antwoordde hij, “ik ben wel 
lid van andere A-type-verenigingen, maar ik ben 
ook lid van de Dyane Vereniging en ik heb mij 
aangemeld voor de rit bij Quinten Niessen.”
Het was geen probleem, maar toch kon ik het niet 
laten om wat later aan Quinten te vragen of er 
een foutje was gemaakt bij het doorgeven van de 
namen van de deelnemers. Dat bleek het geval te 
zijn, maar wat ik opvallender vond was de opmer-
king die Quinten erbij maakte, namelijk dat Marc 

de voorzitter van de ‘Enige Echte Eenden Club’ 
de EEEC is. De EEEC is een florerende club van 
Eenden-bezitters, die bijna twee keer zo groot 
is als de DVN en dan hanteert men ook nog de 
restrictie dat de Eend van voor 1970 moet zijn. 
Bezitters van een Eend uit 1970 of jonger kunnen 
lid worden van het Eenden-ei of van de Eenden-
club NL. 
“Rijdt hij dan mee in een Eend?”, was mijn vol-
gende vraag. “Dat denk ik niet”, was het ant-
woord, “want hij is lid van DVN met een Dyane”. 
Marc reed inderdaad de toertocht in een bijzonder 
mooie witte Dyane. 
Ik moet eerlijk zeggen dat het mij intrigeerde; de 
voorzitter van een de grote Eendenclub die, in 
mijn ogen min of meer ‘undercover’, een  Dyane- 
lid is van DVN. Ik besloot toen dat zijn nieren 
geproefd moesten worden: was hier sprake van 
een Dyanista of van een Eendenman die daarnaast 
ook nog leuk wat in een Dyane toerde.
Dus vroeg ik Marc of hij mee wilde doen aan een 
vraaggesprek voor de Dyanista-rubriek van ons 
blad. Marc gaf aan het leuk te vinden om mee te 
doen. We spraken af om elkaar te ontmoeten in een 
restaurant in Lage Vuursche, vrijwel letterlijk in 
de schaduw van kasteel Drakestein. Van schaduw 
was helaas geen sprake die dag, want het regende 
aan een stuk door. Dus ook bij deze  Dyanista weer 
relatief donkere foto’s, mijn excuses daarvoor (het 
is frappant hoe vaak het regent als ik een afspraak 
heb voor een Dyanista-interview). 
Uit het gesprek met Marc en het interview dat 
hieronder is afgedrukt, kwam een echte Dyanista 
met een breed autohart naar voren, die ook nog 
eens een toegewijd en actief verenigingsman is. 

Personalia 

Naam:  Marc Beek 
Leeftijd:  55 jaar 
Geboorteplaats:  Tegelen 
Woonplaats:  Bussum 
Beroep:   Adviseur / investeerder op  

het gebied van duurzaamheid / 
innovaties

Auto

Auto: Dyane. Op mijn vraag: “Komt hier niet 
een toevoeging bij, Dyane 6 of Commerciale of 
iets dergelijks?” Antwoord Marc: “Nee, het is 
wat betreft productie een heel vroege Dyane, uit 
de eerste productiemaand in ’67. Destijds was de 
aanduiding alleen ‘Dyane’, zonder typeplaatje op 
de kofferdeksel. Mijn Dyane heeft nog een 425 

De uitgang ‘ista’, geplaatst achter een (eigen) naam komt oorspronke-
lijk uit het Spaans en wordt gebruikt om een volgeling of, tegenwoordig 

ook wel, een fan van de persoon of voorwerp achter wier naam de 
uitgang wordt gebruikt, aan te duiden. ‘De Dyanista’ is als naam gekozen 
voor een vervolg rubriek waarin door middel van een kort vraaggesprek 
de schijnwerper wisselend gericht staat op een Dyanista, de  liefhebber 

achter een Citroën Dyane of Acadiane. De Dyanista in deze  
zestiende aflevering is Marc Beek. 

De Dyanista

cc motor, 19 PK. Later kregen de ‘viertjes’ een 
435 cc motor en de naam Dyane als typeaandui-
ding op de kofferdeksel”. 

Kleur: 

Wit, Blanc Everest.

Kenteken: 

“Oh, even spieken, AM-91-65. Ik wil de cijfers 
nog wel eens omdraaien.”

Bouwjaar: 

“1967, van 30 september. Officieel begon de pro-
ductie op 1 september 1967, het is dus zoals ik 
al zei, een heel vroege Dyane. De eerste eige-
naar besloot er een geweldige optie op te nemen; 
een centrifugaalkoppeling. Dat kostte destijds in 
Nederland rond de 130 gulden extra. Eigenlijk 
best wel een substantieel bedrag, als je bedenkt 
dat de nieuwprijs toen net onder of net boven de 
5000 gulden lag.” 
(Heel kort door de bocht, geeft een centrifugaal-
koppeling de Dyane bepaalde eigenschappen van 
rijden met een automatische versnellingsbak. Zo 
kun je de motor met behulp van de koppeling in 
de eerste versnelling zetten. Wanneer je dan de 
voet van de koppeling haalt en geen gas geeft, 
blijft de auto gewoon stilstaan. Als je daarna gas 
geeft gaat de auto in een ‘vloeiende lijn’ rijden. 
Bijvoorbeeld bij het rijden in een file is dit zeer 
comfortabel.) 

Eigenaar sinds: 

13 juni 2022.

Gekocht in? 

Boerdonk bij Thijs en Ad van der Horst. “Ik moet 
hier toch wat meer over vertellen. Ik had een bij-
zonder mooie gerestaureerde Eend, een Azam 6 
Export, Gris Kandahar, van Belgische makelij, 
gekocht bij Sander Aalderink. Een heel mooie 
Eend. Die heb ik, via consignatie bij Thijs van der 
Horst, verkocht aan iemand uit Wallonië. Bij Van 
der Horst stond, ook in consignatie, de Dyane. Dit 
gebeurde niet allemaal tegelijkertijd, ik was eigen-

Marc Beek, gefotogra-
feerd toen hij net met 
zijn ogen knipperde. Marc met Dyane voor 

de poort van kasteel 
Drakestein. Prinses 
Beatrix was die dag 
niet thuis.

Trotse eigenaar  
sinds juni 2022 
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lijk op zoek naar een Dyane D6 uit ’68. Dat bleek 
echter lastig en Thijs gaf aan dat deze in feite te 
zeldzaam zijn om op te wachten. Hij wees mij 
op de Dyane die hij er op dat moment in consig-
natie had staan. Eerlijk gezegd, twijfelde ik aan-
vankelijk. De Dyane echter was magnifiek geres-
taureerd; een plaatje. De restauratie bleek te zijn 
gedaan door Harry Kanters en Thijs Koolen. Beide 
heren zijn lid van EEEC en staan bekend als zeer 
kundige en nauwgezette technische specialisten. 
Thijs Koolen heeft de motor- en versnellings-
bakrevisie voor zijn rekening genomen, beter kan 
eigenlijk niet. Harry Kanters tekende voor de rest 
van de restauratie en heeft werkelijk ieder detail 
van de auto onder handen genomen en tijd-cor-
rect gemaakt. Zo heeft deze Dyane ook (weer) 
de peervormige knop op de versnellingshandel 
en niet de bol die latere Dyanes hebben. Werke-
lijk ieder schroefje en boutje klopt. De zonwering 
voor de achterruit was een Citroën-optie, ook die 
werd tijdens de restauratie ergens gevonden. 

De auto is zo mooi gerestaureerd, dat ik toch 
besloot haar te kopen. Ik heb er wel een rechter-
buitenspiegel op laten monteren Harry heeft me 
eens gezegd dat ik de rechterbuitenspiegel eigen-
lijk eraf moest halen, maar dat wil ik niet. Vanuit 
het oogpunt van veiligheid; de dode hoek is bij de 
vierruiter behoorlijk groot.
Ik gebruik de Dyane voor tochten waarbij ik de 
snelweg mijd en met een gangetje van zo’n 75 km/
uur over kleine weggetjes toer. Het is wat zoeken 
naar geschikte routes en je bent langer onderweg, 
maar het is zo mooi en zo fijn om op die manier te 
rijden. Ik heb andere oldtimers waarmee ik even-
tueel wel snelweg kan rijden.”

Hoeveel vorige eigenaars?

“Harry was, vermoed ik, de vorige eigenaar. Daar-
voor weet ik niet. Volgens het kentekenbewijs is 
de auto voor het eerst in november 2009 op de 
Nederlandse wegen toegelaten. Voor november 
2009 was het een Franse auto.” 

Auto ook voor dagelijks gebruik? 

“Nee, geen van drieën. Ik heb drie oldtimers. 
Ik denk dat ik met ieder van de auto’s tussen de 
500 en 1000 km per jaar rijd, maar niet mee op 
vakantie.”

Andere oldtimers?

“Ja, ik heb er dus nog twee: een Citroen ID 19 D 
uit 1968, kleur Bleu Agora, kenteken AE-50-13; 
een snoek, met de derde neus voor de liefhebbers. 
Daarnaast nog een Peugeot 204 uit 1969, kleur 
Beige Albatros, kenteken 60-28-MF.”

Waarom een Dyane en niet een  
Lelijke Eend of een andere oldtimer?

“Dat komt toch door vroeger. Kijk, we hebben 
thuis ook een Eend gehad, maar toen was ik te 
jong om mij daar veel van te herinneren. Later 
kochten mijn ouders een Peugeot 204  Berline, 
daarom wilde ik die ook hebben. Daarvoor hadden 
we thuis een Dyane 6 Commerciale en daarvan 
herinner ik mij de vakanties op de achterbank, toe-
rend met mijn ouders door Zwitserland en Frank-
rijk. Dat gevoel van toen, dat probeer je weer te 
herbeleven. Ook het design van de Dyane vind ik 
mooier dan van de Eend. Het is strakker, snediger, 
die belijning; zo mooi. De Eend blijft voor mij 
altijd wat kinderlijker van vorm, dat bolle.

Ik had een prachtige Eend, de Azam 6, werkelijk 
een juweeltje, maar ik wist altijd al dat er een 
Dyane zou komen.”

Wat is voor jou het bijzondere of het 
 speciale aan het bezitten van een Dyane?

“Voor mij is dat de sprong terug in de tijd en het 
geborgen gevoel van tijdens de vakanties op de 
achterbank. Soms met de wind in je haar als het 
mooi genoeg was om met het dak open te rijden. 
De Dyane is ook zo mooi qua belijning, zij komt 
zo zelfverzekerd over. Zeker ook in relatie tot 

de eend die veel koddiger overkomt. Het gaat 
uiteinde lijk om het gevoel van toen.”

Hoe ver gaat de zorg voor de Dyane? 
 Rijden in wind en regen? Rijden in pekel?

“Nee, ontzien. Jaarlijks gaan ze ieder naar een 
eigen specialist voor een soort APK. Ik laat dan 
alles nalopen. Ik wil namelijk op ieder door mij 
gewenst moment een van de drie auto’s kunnen 
kiezen om ermee naar iedere gewenste bestem-
ming te rijden; of het nu Parijs, Münster of 
 Maastricht is, om maar wat willekeurige steden te 
noemen.” 

De rechterbuiten-
spiegel is niet origi-

neel, maar is geplaatst 
met het oog op veilig-

heid, vanwege de  
grote dode hoek.

Drie auto’s uit de 
kinder tijd van 
Marc Beek, alle  
drie “puntjegaaf”

Sticker op kofferdeksel Dyane. 
EEC heeft stickers in de vorm van 
een dealersticker laten ontwerpen.
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Heb je speciale voorzieningen  
voor de Dyane getroffen?

“Nou, naast het eerder geschetste jaarlijkse onder-
houd, heb ik met een aantal vrienden, mijn best 
gedaan om een geschikt onderkomen te vinden. 
We hadden een loods op een voormalig militair 
terrein in Crailo, maar daar moesten we uit omdat 

de loods gesloopt ging worden. Toen zijn we op 
zoek gegaan naar een geschikte, discrete stalling. 
Die hebben we uiteindelijk gevonden in Baarn. 
We spreken nu onderling van de Ba(a)rn. Het is 
een onopvallende ruimte waar we samen maxi-
maal veertien auto’s kunnen hebben staan. De 
ruimte heeft elektriciteit, verwarming, mechani-
sche ventilatie / afzuiging uitlaatdampen, toilet en 
een kitchenette. Ideaal dus.” 

Met je Dyane op vakantie?

“Nee.”

Zou je een ander Citroënmodel  
of een oldtimer van een  
ander merk willen hebben?

“Tsja, ik heb een mapje ‘Misschien Ooit’ met daar- 
in foto’s en documentatiemateriaal over auto’s die 
ik wellicht ooit nog wel eens zou willen hebben. 
Het zijn allemaal auto’s en modellen uit mijn 
 kindertijd. Daar komt het weer: herinneringen aan 
toen. Om er een paar te noemen: de NSU RO 80 
met wankelmotor, de Volvo 144, de Skoda 110. 
En als je ook nog een Citroën-model wil horen: de 
Méhari. Als ik ooit nog eens een huis een huis met 
wat land in Frankrijk zou kopen, zou ik daar een 
Citroën Méhari willen hebben staan. 

Je bent lid van DVN.  
Sinds wanneer en waarom?

“Oh, de exacte datum weet ik niet meer. Maar ik 
weet wel dat ik eerder lid ben geworden dan dat 
ik de Dyane kocht. Ik ben namelijk lid geworden 
omdat ik een Dyane wilde kopen, dat is de directe 
aanleiding geweest. Ik moet namelijk een thuis 
hebben met mijn ‘dingetje’. DVN is mijn thuis voor 
mijn Dyane-bezit. Ik ben ook lid van de  Peugeot- 
club Nederland, van de IDDS-club en van de 
EEEC. Van de laatste ben ik dus voorzitter, zonder 
nog een Eend te bezitten.

Naschrift NL: 

Navraag bij de administratie (met toestemming 
van Marc) leerde dat Marc lid is geworden van 
DVN op 24 april 2022, twee maanden voor de 
tenaamstelling van zijn Dyane. 

Frankrijk 1978, familie Beek op vakantie. De 10-jarige Marc kijkt, staand door het open dak over het 
landschap uit. (Mocht een van de lezers nu nog kennis/ informatie hebben over de 28-AG-88, graag 
contact opnemen met Marc Beek) 

De fraai geres-
taureerde motor. 

Op pag 25 van 
“Het Boek” van John 

Vernooij staat een 
vrijwel identieke  

foto met uitleg van  
hetgeen te zien is.

In de Ba(a)rn 

AM-91-65 bij de Ketelbrug 




